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Verhaal bij een lied 
 
Een poosje sprak ik een vriend die door een heftige periode heen was gegaan: verlies van 
iemand die hem dierbaar was, werk waarin dingen speelde rond het omgaan met 
mensen, waar hij niet achter kon staan en waardoor hij de keus had gemaakt er weg te 
gaan. En hij had nog 5 jaar te gaan voor hij de pensioengerechtigde leeftijd hoopte te 
bereiken en keek dus rond naar ander werk.  Om maar even een paar dingen te noemen.  
‘Dat is erg veel in korte tijd’ zei ik tegen hem, ‘wat houd je op de been?’ 
Hij glimlachte en antwoordde: ‘dat is ook lang niet altijd simpel. Alle emoties komen 
langs; één voor één maar soms ook samen.  
 
Maar weet je, ik heb een lied, een 
levenslied voor alle momenten in 
mijn leven waarvan ik dacht dat ik ze 
niet, en misschien wel nooit, aan zou 
kunnen’. Hij pakte zijn telefoon en 
zocht er even op waarna hij hem op 
tafel legde.  
En buiten, in de zon, tussen en 
gefluit en getjilp van de vogels, de 
ruisende bladeren van de populieren, 
klonk een lied, een belofte, een 
bemoediging.  
 
Hartelijke groet, 
Pastor Yolanda van der Stelt 
 
 

 
 

  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

16 mei 2025 

Ga maar gerust 
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist.  
 
(Tekst: Sytse de Vries, melodie Evangelische Liedbundel 
246 / Johannes de Heer 96/ Opwekking 124) 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 18 mei  
 
Voorganger in deze dienst is ds. Aleida de Hoog uit Driebergen. Lector, en tevens 
ouderling van dienst, is Liesbeth van de Waerdt. Het orgel wordt bespeeld door Wim ter 
Haar. 
 
Zondag 25 mei  
 
Op deze zondag verwelkomen we onze oud-predikant ds. Hans Berkheij, inmiddels 
woonachtig in Wierden. Namens de kerkenraad zijn: Martin van Herk, Prisca van der 
Roest en Lia van de Lagemaat aanwezig. Lector is Jaqueline Post en Frank Firet zorgt 
voor de muzikale ondersteuning. 
 
Donderdag 29 mei – Hemelvaartsdag 9.30 uur 
 
Op Hemelvaartsdag komen we al vroeg bijeen. De dienst begint om 9.30 uur. Ds. H. de 
Leede uit Amersfoort zal voorgaan in deze dienst. Lector is Marjolein Veldhuizen en 
Frank Firet bespeelt het orgel. 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 18 mei 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor de “De Herberg te Oosterbeek”. 
 

De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 
diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse 
Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer diaconieën 
gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland. 
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk 
dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk 
de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over 
te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het 
verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. 
In het programma voor de Herberggast is geprobeerd een balans te vinden tussen 
gezamenlijke en individuele programmaonderdelen en vrije tijd. De maaltijden zijn 
gezamenlijk met medegasten en vrijwilligers. Ook wordt er samen koffie en thee 
gedronken. Bijbelbesprekingen, creatieve activiteiten en de themaochtend (rond 
het thema zelfvertrouwen) worden gehouden op vaste dagen en tijdstippen. 
Dagopeningen en dagsluitingen vinden plaats in de kapel. 
In de Herberg is een kleine professionele staf. Heel veel taken, zowel overdag als 
’s avonds en in het weekend worden echter door vrijwilligers gedaan. Dat er in de 
Herberg zoveel vrijwilligers werken heeft niet alleen een financiële reden. Zij 
bepalen door hun gemotiveerde en enthousiaste inzet een groot deel van de sfeer 
in huis. De gasten merken dat op. 
Om het verblijf voor de gasten financieel mogelijk te maken, betalen zij een eigen 
bijdrage per dag, die niet kostendekkend is. De Herberg is daarom voor de 
exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere 
donateurs.  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek.   
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Zondag 25 mei 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor de “Stichting de Vrolijkheid”. 
 

Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indringende ervaringen 
achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het 
instrument om hun verhalen vorm te geven. 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. 
Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en 
onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende 
ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog 
jarenlang onzeker.  
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is 
een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, 
jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 
azc’s realiseren. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om 
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te 
ontdekken en ontwikkelen. 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Bijstand in het pastoraat.   
 

 
Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 2025 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Gave”.  

 

Als je alles achterliet voor veiligheid, maar geen zekerheid hebt over je toekomst, heb 
je iemand nodig. Iemand die je laat voelen dat je ertoe doet, ook als vluchteling. Het 
steunen van vluchtelingen in Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels en 
ook taal- en cultuurverschillen die kunnen belemmeren. Gave ondersteunt 
belangrijke contacten tussen christenen en vluchtelingen. We doen dat met 
praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Zoals zomerkampen 
voor jongeren, Bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Omdat we 
Gods liefde willen delen. Samen met kerken en vrijwilligers zorgen we ervoor dat 
iedere vluchteling zich gezien en geliefd voelt. Door uw bijdrage via de collecte 
voelen meer vluchtelingen zich gezien en geliefd. Meer informatie over Gave vind je 
op www.gave.nl 
 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.   
 

 

De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen.  
 

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 

toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 

Beatrice is een meisje van 12 jaar dat woont in Lusumpuko Village, 
Zambia. In het dorp waar ze woont is er een gebrek aan schoon 
water, waardoor het leven van veel kinderen moeilijk is. Beatrice 
wilde lerares worden, maar door het waterprobleem kan ze niet meer 
naar school. Toch blijft Beatrice hopen dat haar droom ooit uitkomt. 
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Dit verhaal gaat over Beatrice, maar er zijn nog veel meer kinderen die geen of weinig 
toegang hebben tot schoon water. Wereldwijd hebben 2,2 miljard mensen geen toegang 
tot schoon water. Elke minuut overlijdt zelfs een kind door de gevolgen van slecht water 
en slechte hygiëne. Een snellere en schonere waterbron maakt het leven van deze mensen 
veel beter. We geloven dat schoon water een basisrecht is: elk kind heeft recht op water 
om gezond te blijven. Kinderen zoals Beatrice kunnen dankzij schoon water weer naar 
school om hun dromen waar te maken! Daarom zet World Vision zich in om zoveel 
mogelijk kinderen schoon water dichtbij huis te geven. 
 

Beatrice droomt er nog steeds van om lerares te worden. Ze is heel ambitieus en met jouw 
steun kan haar droom uitkomen! Schoon water is méér dan alleen dorst lessen. Het houdt 
kinderen gezond en geeft ze een kans om weer te dromen! Laten we samen zorgen voor 
schoon water voor elk kind. Help je mee? 
 

Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Dhr. Wijnen, (4 mei) 
- Arina Hisken en Adam Hoogendijk, 11 mei) 
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Uitnodiging 
 
Pinksterzondag, 8 juni, de datum waar ds. Hendrik Mosterd verbonden wordt aan de 
Michaëlkerk komt steeds dichterbij. Komende zondag, 18 mei, neemt hij afscheid van zijn 
huidige gemeente, de Adventkerk in Amersfoort.  
 
Afgelopen week is bovenstaande uitnodiging verzonden, en deze delen we ook graag 
met u. De kerkenraad van de Michaëlkerk nodigt ook u van harte uit voor de dienst van 
verbinding en intrede op 8 juni, om 10 uur. Na afloop van deze dienst willen we met 
elkaar genieten van een kop koffie of thee en aansluitend een lunch (u hoeft zich niet op 
te geven voor deze lunch).  
 
Hulp gezocht! 
We zijn voor deze dag op zoek naar helpende handen. We zoeken: 
 

• Gemeenteleden die het leuk vinden om iets te bakken of klaar te maken: 
o Lekkers voor bij de koffie 
o Hartige taart voor bij de lunch 
o Salade voor bij de lunch 

• Gemeenteleden die op de dag zelf willen helpen met hand en span diensten: 
o broodjes smeren 
o stoelen klaarzetten etc. 

 
U kunt zich aanmelden bij Annette of Marian of intekenen op de lijst in het Michaëlhuis.  
 
Met elkaar maken we er een mooie en gezellige dag van! 
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We willen ds. Hendrik Mosterd een warm welkom geven in de Michaëlkerk. Daarom 
willen we aan u vragen om een theezakje te personaliseren. Deze verwerken we in een 
cadeau met allerlei ‘Leuks uit Leersum’. 
 
Hoe werkt dat? 

• Knip het sjabloon achter in de nieuwsbrief uit, of knip een 
rechthoek van 16x6 cm. In het Michaëlhuis liggen ook al op 
maat geknipte rechthoeken (om mee te nemen, of ter 
plekke te beschrijven). 

• Hierop schrijf je een persoonlijke boodschap, of je versiert 
het papier met een mooie tekening.  

• Het papier vouw je om het theezakje heen en plakt het vast 
(het papier overlapt iets). 

 
U kunt de theezakjes inleveren tot en met zondag 1 juni in het Michaëlhuis. Succes! 
 
Arco van den Ham, Ina Wolff, Annette Barreveld, Kirsten van Herk en Marian Clarijs 
 
 
Vakantie 
 
Van 17 mei t/m 1 juni is pastor Yolanda van der Stelt afwezig in verband met vakantie. 
Bij bijzonderheden kan er contact opgenomen worden met ds. Aafke Rijken of  scriba 
Marian Clarijs  
 

 
Gebedskring/Meeleefbord 
 
WEET U … 
Weet u … dat er in de gang van het Michaëlhuis, bij de trap naar beneden, 
een aanplakbord is? 

 
Weet u … dat daar regelmatig uitnodigingen hangen voor concerten en exposities … 
Weet u ... dat er soms ook tekeningen hangen van de kindernevendienst … 
Weet u ... dat daar ook het meeleefbord (MLB) hangt … 
Weet u ... dat op het MLB namen van gemeenteleden staan … 
Weet u ... dat sommigen niet meer zelfstandig kunnen wonen … 
Weet u … dat zij daarom zijn opgenomen in een zorg- of verpleeghuis …  
Weet u ... dat zij zich nog altijd betrokken voelen bij de Michaëlkerk …  
Weet u ... dat er ook namen op staan van gemeenteleden die ziek thuis zijn …  
Weet u ... dat anderen worden genoemd die thuis of in een centrum revalideren …  
Weet u ... dat het belangrijk is dat het MLB up-to-date blijft …  
Weet u ... dat u ons daarbij kunt helpen …  
Weet u ... dat we hopen dat u gemeenteleden noemt met wie we mee kunnen leven …  
Weet u ... dat een kaartje of telefoontje eigenlijk een kleine moeite is … 
Weet u ... dat het een grote bemoediging kan zijn, een steun in de rug … 
 
En weet u ... dat het allerbelangrijkste is, dat we als “kinderen van onze hemelse Vader” 
naar elkaar omzien en met elkaar meeleven!  
Riek van Hussel 
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BERICHTEN  
 
Oproep schoonmaak actie na opknappen Michaëlkerk 
 
In de afgelopen weken is een groep gemeente- en kerkenraadsleden druk bezig geweest 
met het opruimen en opknappen van het Michaelhuis. In komende periode zal de 
werkkamer van ds. Mosterd in het Michaelhuis verder worden vormgegeven. In aanloop 
naar de intrede dienst waarna ook de werkkamer in gebruik genomen zal worden, 
organiseren we een grote schoonmaak in het Michaelhuis en Michaelkerk. We zoeken 
vrijwilligers voor de grote schoonmaak-actie op 3 juni en 5 juni vanaf 18:30uur.  
Graag opgeven bij Irene Hogendoorn en Reinier Bijkerk of via de mail: 
financien.cvk.mk@pknleersum.nl 
 
 
Vitrinekast 
 

De afgelopen periode heeft de inrichting van 
de vitrinekast in het teken gestaan van de 
veertigdagentijd en Pasen. 
 

De komende tijd zijn er andere objecten uit 
de verzameling houtsnijwerk van Arie Vink te 
zien: diverse dieren, een aantal klokken en 
zelfs een draaiorgel! Hoewel zijn 
houtsnijwerk veelal Bijbelse taferelen als 
onderwerp had, maakte hij dus ook ander 
werk. 
 

Misschien leuk om daar (ook met kinderen) 
eens een kijkje te nemen? 
 
 

Bijbelgesprekskring 
 
Op woensdag 7 mei werd de laatste Bijbelgesprekskring van dit seizoen gehouden. Zoals 
gewoonlijk kwamen we bijeen in het Michaëlhuis om 14.00 uur. Dit seizoen hebben we 
het Evangelie van Marcus behandeld. In acht bijeenkomsten zijn we gekomen tot 
hoofdstuk 7. Wat ons soms echt opviel, is dat Marcus probeert met weinig woorden, 
zoveel mogelijk te zeggen. Hij neemt als het ware de lezers bij de hand en lijkt dan te 
zeggen: “Let hier eens op en kijk daar eens naar, dat zijn de hoofdlijnen en de rest volgt 
van daaruit vanzelf”. Wat ook wel eens opviel was dat hij sommige gebeurtenissen net 
even iets anders benadrukt dan andere evangelisten. Bijvoorbeeld bij de uitleg van de 
gelijkenis over de zaaier. 
 

Het was goed om zo samen bezig te zijn en dit alles te bespreken. Dan bleek ook dat de 
ene deelnemer dezelfde tekst net even iets ander begreep en uitlegde dan een ander. 
Dat was vaak verrijkend. Ook (en dat was opvallend voor dit seizoen) werden regelmatig 
verschillende (Nederlandse) vertalingen naast elkaar gelegd. Mooi om daar samen zo 
mee bezig te zijn geweest. 
 

We gaan nu met ‘zomerreces’, maar de deelnemers zijn vast voornemens om zo mogelijk 
in september van dit jaar de draad weer op te pakken. U hoort hopelijk nog van ons 
tegen die tijd.  
 

Met een hartelijke groet en hopelijk tot dan, Teunis Reedijk 
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Open Kerkendag op 2e Pinksterdag 2025. 
 
Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni 2025, wordt de 
landelijke Open Kerkendag gehouden. De vierde editie 
van de Open Kerkendag staat in het teken van Hoop. 
Het Nederlandse landschap staat bekend om de 
torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies 

achter deze stenen façades? In de Nederlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, 
dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken. Om daar iets van mee te krijgen, om 
dat te zien en te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan. Dat is de uitnodiging 
van Open Kerkendag. Kom binnen en verbaas je over al dat moois van eeuwen en geniet 
van diverse activiteiten.  
 

Bij de voorgaande editie van ‘Open kerkendag’, op 2e Pinksterdag 2023, heeft ook onze 
Michaëlkerk meegedaan. Ook in 2025 hopen wij de Michaëlkerk open te stellen voor 
belangstellenden tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 
Omdat kerken uit het hele land de kerkdeuren openen op Tweede Pinksterdag kunt 
misschien ook eens een ‘kerkentocht’ maken. Er is gelegenheid genoeg voor. Kijk eens 
op de website https://www.openkerkendag.nl/  
De website is nog in ontwikkeling, en de Michaëlkerk staat bij het schrijven nog niet op 
deze site en dat geldt voor vele andere kerken. Dus kijk later nog eens op deze website. 
Misschien een leuk idee voor een mooie Pinkstermiddag? 
We hopen u verder op de hoogte te houden tot 9 juni. 
 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  
 
23 mei Dhr. Adam Hoogendijk  
6 juni Seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
20 juni Pastor Wies Sarot 
 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 18 mei – Johannes 4:5-26- ‘Heb je dorst?’  
 
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen 
omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij 
maakt haar duidelijk dat Hij de Messias is, die komen zou. 
 

Zondag 25 mei – Johannes 9:1-38- ‘Licht voor de wereld’ 

https://www.openkerkendag.nl/


9	
	

 
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De 
omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man 
die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar 
dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet 
van God kan komen, omdat Hij dit op sabbat gedaan heeft. 

 
Donderdag 29 mei – Lucas 24:36-53- ‘Gezegend’ 

 
Jezus gaat naar de hemel. Zijn leerlingen blijven achter, zij 
wachten op de komst van de Heilige Geest. 
 
 
 

 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Nieuws van de Diaconie  
 
In de vergadering van de kerkenraad op 14 mei jl. is de jaarrekening van 2024 voorlopig 
vastgesteld.  

 
Een citaat uit het controleverslag van de kascommissie luidt:   
‘Op grond van onze bevindingen en de correcte verzorging van de administratie hebben 
wij vastgesteld dat dat de boekhouding in orde is en dat de jaarrekening een getrouwe 
weergave is van de financiële positie van de Diaconie en van het door het college van 
Diakenen gevoerde beleid.’ 
Vanaf 16 mei 2025 ligt de volledige jaarrekening van 2024 voor u als leden van de 
Michaëlkerk één week ter inzage. 
Graag eerst even een telefoontje zodat ik tijd voor u vrij kan maken om e.e.a. toe te 
lichten.  
Met een hartelijk groet,  
Jos Versluis, penningmeester   
 
  



10	
	

LITURGIE  
 
Orde van dienst – zondag 18 mei 
 
-orgelspel en mededelingenfilm    
-welkom  
-opmaat: openingslied: 212: 1, 2 en 3 
-moment van inkeer, votum en groet   voorganger, vanachter de tafel 
-psalm (van de zondag) 98: 1 en 3   
-bij deze dienst…    
-openingsgebed, gebed om ontferming 
-loflied: Psalm 75: 1 en 2        
-kinderlied: “Laat je licht maar schijnen”   
-kindermoment   
-Schriftlezing: Johannes 4: 5-26   
-Lied 188: 1 en 2 + refrein 
-Vervolg schriftlezing Johannes 4: 27-42 
-Lied 188: 3 en 4 + refrein   
-verkondiging     
-meditatief orgelspel 
-Lied 653: 1 en 3 
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”  
-inzameling van gaven  
-tenslotte…   
-slotlied: Hemelhoog 399: 1 en 2 ‘Samen in de naam 
van Jezus’    
-zegen    
-orgelspel 
 
Orde van dienst – zondag 25 mei en 
Hemelvaartsdag 29 mei 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via 
kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
1 juni: ds. C. van Dorp, Laren 
8 juni: Pinksteren – dienst van verbintenis en intrede ds. Hendrik Mosterd  
15 juni: ds. Hendrik Mosterd 
 
  

Zondag 18 mei 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. A. de Hoog, Driebergen 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: De Herberg 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

Zondag 25 mei  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. H. Berkheij, Wierden 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
Lector: Jaqueline Post 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: st. De Vrolijkheid 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 

Hemelvaartsdag – donderdag 29 
mei 
Aanvang: 9.30 uur   
Voorganger: ds. H. de Leede, 
Amersfoort 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Gerriëtte Jorritsma 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Marjolein Veldhuizen 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: st. Gave 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Activiteitenagenda 
 
20 mei   16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
9 juni   14-17 uur  Open Kerkendag  Michaëlkerk 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!   
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 mei 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 29 mei, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
Sjabloon voor de wikkel om het theezakje  
(uitleg zie pagina 6) 
 


